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Ontmoetingskerk

Protestantse Gemeente Oudewater

Zondag 22 februari 2026: morgendienst 9.30 uur

Voorganger: Ds. Rianne Bogerd-Looijen

Ouderling van dienst: Elsbeth Barnard

1e collecte: Algemeen kerkwerk

2¢ collecte: KiA / Werelddiakonaat - Bangladesh - beter bestand
tegen klimaatverandering

Bijzonderheid: Eerste zondag 40-dagentijd, m.m.v. Gospelkoor

Miracles uit Woerden, zie ook hierna.
Er is peuteroppas en kinderkerk. Na afloop koffiedrinken.

Zondag 1 maart 2026: morgendienst 10.00 uur !!
Kerk en Schooldienst door Dabar, voorganger van Dabar

Overige vieringen

20 februari  19.15 uur Meditatief moment in sacristie O.K.K.

20 februari 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan

25 februari 19.15 uur IKO Avondgebed, O.K.K., Hans Lippe

27 februari 19.15 uur Meditatief moment in sacristie O.K.K.

27 februari 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, ds. Rianne Bogerd-Looijen

Bloemen en omzien naar elkaar

Afgelopen zondag begon Ds Kees Burger zijn gebed met:

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, en hoe onzichtbaar ons nabij. Gij zijt
voortdurend met ons bezig, en onder Uw vleugels rusten wij. Doe ons daarin
geloven, Heer.

Dit is een verlangen van ons allemaal. Een verlangen om daarin te kunnen
geloven. Het geloof kan zo bemoedigend en troostend zijn.

Er zijn verschillende gemeenteleden die het moeilijk hebben. Er zijn ouders die
zorgen hebben om hun kind, leden die afscheid moesten nemen van een geliefde
of leden die zich zorgen maken over een familielid. Er zijn ook leden die zelf
tobben met hun gezondheid, fysiek of mentaal. Wij wensen hen toe dat zij mogen
voelen dat God hen steeds omgeeft en bij hen is in alle pijn, verdriet en zorg.
We noemen de naam van mw Hennie van Gijs-Luten (Van Kinschotstraat 49). Zij
heeft afgelopen week afscheid moeten nemen van haar zus Gerda. Hennie zal
haar erg gaan missen.

Heel verdrietig is het om weer te moeten melden dat Theo Mourik voor de derde
keer is opgenomen in het ziekenhuis. Hij is even thuis geweest, maar omdat zijn
ontstekingswaarden te hoog blijven moet hij weer geopereerd worden. Wanneer
precies is nu nog niet duidelijk.

Marlou Verwey (Goudsestraatweg 66) is geopereerd aan haar oor. Spannend voor
haar. Een poos geleden was ze al aan haar andere oor geopereerd.
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Met goede resultaten. We hopen dat deze operatie ook goed gelukt is en dat zij nog beter gaat horen.
Marlou moet een weekje rustig aan doen.

Mevrouw Amy van der Louw ( Waardsedijk 36) is blij en dankbaar dat zij weer thuis is. Een tweede operatie
was nodig, maar nu gaat het gelukkig de goede kant op.

De bloemen van afgelopen zondag zijn bij mw Lenie van de Laan gebracht en de avondmaalboeketjes bij
Coby den Butter.

ZWO/KIA kerkdienst aankomende zondag heeft als thema “Koester de wereld”

Na de overdenking zingt het koor “Heal the world”, een
toepasselijk lied bij dit thema. Dit lied is een oproep tot
eenheid en zorg voor de wereld, met een Nederlandse
vertaling die benadrukt dat we kinderen kunnen helpen een

betere plek te maken, vrij van angst, door samen te leven
en liefde te verspreiden, een boodschap van hoop en collectieve verantwoordelijkheid. Het lied moedigt
mensen aan om het goede in zichzelf te vinden en de wereld te genezen met liefde en mededogen, zodat
toekomstige generaties in vrede kunnen leven.
De collecte in deze dienst is bestemd voor ‘Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh’.
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en
overstromingen, regen valt onregelmatiger en een stijgende zeespiegel. Kerk in Actie helpt
boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig
kunnen stellen zodat ze bij overstromingen niet wegrotten.
De dienst wordt muzikaal ondersteund door gospelkoor Miracles met muziekgroep uit Woerden, die met
inspirerende liederen waaronder ‘Heal the world’ en ‘Love is the message’ een extra dimensie geeft aan de
viering. Na afloop is er koffie drinken. U bent van harte uitgenodigd!

Koffiedrinken in de kerk

Ons kerkgebouw zal op vrijdag 20 februari a.s. tussen 10:00 uur en 11:30 uur geopend
zijn om een kop koffie of thee te komen drinken en uiteraard ook om even gezellig bij te
praten.

De 40-dagentijd begint, wat betekent dat er vanaf dan tot en met 10 april elke week
koffie/thee drinken zal zijn op de vrijdagochtend.

Deze weken zal er tevens gelegenheid zijn om een kaarsje aan te steken.

Elly en Ineke zullen dit verzorgen. Loop gerust even de kerkzaal in.
De gastvrouwen op de 20¢ zijn Marian Kasbergen en Sippy Klercq.
Komt u ook? Tot vrijdag.

Start van de Alphacursus,

Misschien heeft u afgelopen dinsdag ook het mooie stukje gelezen in de lJsselbode. Een kort en
uitnodigend interview.

Aanstaande dinsdag de 24e hopen we te gaan starten met de eerste Alpha avond. Deze avond beginnen we
met een heerlijke maaltijd en daarna geeft Jan een stukje inleiding over het onderwerp: Is er meer?

We hebben momenteel 6 aanmeldingen en hopen natuurlijk op nog meer mooie mensen.

Mag ik u vragen of u even de tijd wil nemen om voor deze startavond te bidden? Voor een mooie opkomst
en een mooie start.

Een hartelijke groet, Corné, Maaike, Hanneke, lwan, Jan en Bart.

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP)
Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar
PCP@protgemoudewater.nl of bel Dita Aleman 06-42 053254 of Jannie Hoogenboom 06-51 814727

Kopij voor de Nieuwsbrief uiterlijk op do., 10 uur. Bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl
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